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Zondag 30 maart 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen  

Ouderling van dienst:  Annemarie Verweij 

Organist:   Piet van Rikxoort 

Koster:    Michel de Goeij  

Peuteroppas:   Astrid en Melanie van Vliet  

Kinderkerk:   Geen, zie hierna 

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   Diaconie 

Bijzonderheid:   Koffie drinken 

 

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt er een nieuwe dag. 

Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat 

zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe 

kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen 

van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten 

zien hoe God dóór gaat met mensen. 

4e zondag 30 maart, Lucas 15: 11-32: 

Een vader heeft twee zoons. De jongste gaat op reis en maakt als zijn geld op. Als 

hij thuiskomt is het feest, want de vader heeft zijn verloren kind teruggevonden. 

De oudste zoon is boos omdat zijn broer een feest krijgt. Zou de oudste zoon 

alsnog het feest mee komen vieren? 

 

Deze zondag is de kerk en schooldienst. We verwelkomen de kinderen met hun 

ouders en leerkrachten van de Immanuelschool. Maandag ben ik op school langs 

geweest om in alle klassen kennis te maken en alvast te praten over het thema 

‘Help je mij?’. De groepen konden mooie voorbeelden noemen over iemand helpen. 

Zondag denken we verder na over je naaste helpen, vanuit het verhaal over de 

Barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). Bijzonder hoe hij de gewonde man 

helpt, terwijl hij die helemaal niet kent. De kinderen hebben deze week tekeningen 

gemaakt en liederen geoefend en doen op verschillende manieren mee in de 

dienst. Ik zie uit naar een inspirerende dienst voor jong en ouder. De kinderen 

blijven de hele dienst in de kerkzaal. 

ds. Rianne Bogerd-Looijen 

 

Zondag 6 april 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Mw. N. Rijneveld-Schep, Lopik 

 

 

 



 

 

 

 

 

Overige vieringen 

28 maart 19.30 uur Taizé viering in RKK 

28 maart  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Rianne Bogerd-Looijen 

02 april 19.15 uur Avondgebed O.K.K., Jan Evertsen 

04 april 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan    

04 april 19.15 uur Meditatief moment in sacristie 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

De bloemen van afgelopen zondag 23 maart zijn ter bemoediging gebracht bij Jaap en Riet Verdouw, 

Tappersheul 6. Jaap is gestart met zijn behandelingen. 

Ook deze week zijn er weer namen te noemen van mensen die onze aandacht nodig hebben. Dit is de 

manier om te laten zien dat we SAMEN gemeente zijn, en werkelijk omzien naar elkaar. Afgelopen week 

namen we afscheid van Mw Eki de Wit. Mooi om te zien dat er zoveel mensen om haar heen stonden. We 

denken aan haar familie die haar zullen missen. 

Zorgen zijn er nog steeds in het gezin van Wil en Jan Zijderlaan uit Polsbroek. Hun dochter Elise is 

ongeneeslijk ziek en ook andere gezinsleden kampen met zorgen en verdriet. Wil is wel goed hersteld 

na haar borstoperatie. Laten we hen opnemen in ons gebed. 

Zo ook voor Bert Bultema, hij verblijft nog in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein (kamer nr 309). De 

pijn is iets meer onder controle. Bert kijkt uit naar de revalidatie die ook in het ziekenhuis zal 

plaatsvinden. Heel veel sterkte Bert en Margo. En natuurlijk voor iedereen om jullie heen. 

 

Koffiedrinken in de kerk 

Ons kerkgebouw zal op vrijdag 28 maart a.s. tussen 10:00 uur en 11:30 uur voor u geopend zijn om 

een kop koffie of thee te komen drinken en uiteraard ook om even gezellig bij te praten. Uw 

gastvrouwen die ochtend zijn Ineke van der Neut en Carla de Groot. 

Op 4 april zullen Dita Aleman en Hester Griffioen uw gastvrouwen zijn.  

Behalve even gezellig bijpraten biedt het pastoraat u ook de gelegenheid om in de kerkzaal een kaars te 

branden ter nagedachtenis en/of een moment van bezinning te nemen.  

Graag zien wij u op ‘op de koffie of de thee’. 

 

Van de werkgroep Kerk en Israël 

Voor de JOODSE MAALTIJD op 5 april zijn de voorbereidingen al in volle gang.  

We hebben weer een heerlijk menu samengesteld uit onze eigen Joodse Kookboeken, dat wordt smullen! 

De eerste aanmeldingen zijn ook al binnen en daar zijn we heel blij mee want we organiseren deze 

maaltijd voor u!  

Het geen echte sabbat zoals Sippy in de vorige Ontmoeting al schreef; we zijn geen Joden maar  het is 

een mooie manier om samen te ervaren hoe het is om de sabbat te vieren. 

Nog even alle zaken op een rijtje: 

Joodse Maaltijd is op zaterdag 5 april in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur. 

Kosten net als vorig jaar 15 euro (graag contant betalen tijdens de avond). 

Er is nog plaats, u kunt u aanmelden tot 31 maart kerkenisrael@protgemoudewater.nl  

U bent van harte welkom. Leuk als u komt! 

Namens de commissie, Jacoline Krabbendam 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen om 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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